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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 
Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijeveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Predikanten ds. J. Prosman (40%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603, jprosman@gmail.com 
 ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 
Contactpersoon diensten mevr. J. van Gijssel-, tel. 06-15400837, preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl. 
Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 491512/ 06-10778946, 

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 06-12529230 en mevr J. Meinen, Scheerweide 8, 06-40957579 
 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Kerkelijk bureau mevr. E. Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel.06-31490544  
 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 
C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492 (secretariaat) 
Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 
Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 
Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 
Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 
Auto-ophaaldienst dhr. N. Hoekman, tel 06-15341315 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20, tel. 491538 of 06-40284135  
Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997 
Jeugd contact team email: jeugdct@outlook.com (Esther Kroes, Inge Westenbrink, Judith Faber, Dinet Kreeft) 

HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 
Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  
Website en e-mailadres www.hgkd.nl / info@hgkd.nl 
Predikant ds. J. Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603 
Scriba postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 
Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526, ledenadministratie@hgkd.nl 
Penningmeester CvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21,penningmeestercvk@hgkd.nl 
Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 
Diaconie NL91RABO0367101416 
Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 
Zending NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending 
Telefoonnummer jeugdgebouw 491707 
Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 
Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620 
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. G. Huisman, De Wilgen 20, tel. 06-20171533, jghuisma@home.nl  
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  
Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  
 
HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen 
Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 
Predikanten ds. R. Kok en ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  
 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 
Scriba mevr. G.C. Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 
Adm. Kerkrentmeesters dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl 
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 
Ledenadministratie  mevr. E. Oudshoorn, Bramenweg 1, tel.0631490544, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Kerkhofbeheer mevr. W. de Jonge, tel. 492093, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 
Bankrekening Diaconie NL96RABO0371802334 
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel 06-50598522 
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 06-12865433 
Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  
 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309 

 

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 3 november- 12.00 uur 
Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 

Contactpersoon redactie: Han Karsten, tel 06-15646457 
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Naar binnen luisteren 
 

Het is opvallend hoe vaak mensen zich eenzaam voelen terwijl ze toch genoeg sociale contacten 
hebben. Om je verbonden en gedragen te voelen voldoet het blijkbaar niet om veel contacten te 
hebben met de mensen om je heen. Hoe kan dat? Je kunt op verschillende manieren contact 
hebben met de mensen om je heen. De meeste contacten zíjn sociale contacten die onze omgang 
met elkaar soepel en prettig maken: in de winkel, op straat en bij verjaardagspartijtjes. Zeker als je 
alleen bent, geven ze licht in je bestaan. Maar als het contact voorbij is, is dat licht snel weer 
verzwakt totdat het verdwenen is.  
 
Er is nog een manier van luisteren. Dat is wat vaak gebeurt in persoonlijke contacten, in 
vriendschappen en soms in families. Daarin gaat het veel meer over wat je bezig houdt. Je zorgen, 
je ervaringen, je belevenissen. Dat zijn de contacten die veel meer opluchten. Ze geven je warmte, 
een gevoel van je gezien weten. Daarmee zijn ze troostend en sterken ze je in je leven.  
 
Er is nog een andere manier van luisteren. Daar is eigenlijk geen goed Nederlands woord voor. In 
het Duits wel. Daar heet dat 'Er hört mich hinein'. Letterlijk vertaald: 'hij hoort bij mij naar binnen.' 
Je kunt het bijna zien als de ander dat doet. De ander luistert niet alleen, hij/zij proeft als het ware 
wat je zegt, wat het betekent. En van daaruit komt zijn/haar antwoord. In dat antwoord klinkt iets 
door wat wezenlijk raakt in jou. Wat jou tot in je ziel raakt, vindt weerklank in die ander. Op zo'n 
moment ervaar je tegelijkertijd dat je en als mens ten diepste alleen kunt zijn en verbonden. Het 
verschil is dat wie eenzaam is, zich niet alleen ‘alleen’ voelt, maar ook niet-verbonden. Wie zich 
geraakt weet tot in zijn/haar ziel weet van én alleen zijn en verbonden zijn. En dat laatste maakt 
het mogelijk om in deze wereld te leven. Als je iemand hebt die bij jou 'naar binnen luistert' leef je 
in een levenslicht waar het duister geen vat op heeft. Daar is God. Onnoembaar aanwezig. Zonder 
naam, zonder gezicht. En toch als geen ander twijfelloos nabij. 
 

Ds. René Kok 
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HET KERSPEL: 
Maandsluiting: Vrijdag 27 oktober 19:00 uur Avondmaal 
 o.l.v. Ds. M. van Hal 
 organist: Mevr. A. Westenbrink 
 

 

AGENDA 
 

12 nov GK Psalmenavond m.m.v. van Ruth Pos, aanvang 19:00  
     
     
     
     

 
 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

10-10 Dhr. P.G. de Boer, Kolderveen 55A 84 jaar 
21-10 Dhr. A. van der Linde, Griftestuk 44 91 jaar 
27-10 Dhr. A. Huisman, Rembrandstraat 1A 86 jaar 
03-11 Mevr. A. Bos-Huisman, Dorpstraat 56 80 jaar 
11-11 Dhr. J.C. Berends, Bovenboerseweg 16 84 jaar 
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DANK 
 

Bewoners en personeel van het Kerspel 
waren erg verrast met de gift van de 
gezamenlijke 3 kerken. 
Wij zijn met de bewoners aan het nadenken 
waar wij dit aan gaan besteden. Tzt. hoort u 
hier meer over.  
Johanna, Vera, Erica en Hermina 
 

- - - - - 
 

Heel hartelijk dank voor alle beterschaps-
wensen, in welke vorm dan ook, die ik mocht 
ontvangen na mijn val, waarbij ik mijn 
bovenbeen brak. Het gaat nu goed met mij. 
Martha Kroes 
 

- - - - - 
 

Hartelijk dank voor de felicitatie, bloemen en 
kaarten die we mochten ontvangen voor ons 
55jarig huwelijk op 5 september. 
Het gaf deze dag een feestelijk karakter. 
Hennie en Andries Katers 
 

- - - - - 
 

Mede namens de kinderen, wil ik u bedanken 
voor het medeleven in deze, voor ons, zo 
moeilijke tijd. Hartverwarmend waren de 
kaarten, brieven, Whatsapp-berichten en 
telefoontjes.  
Het verlies van Willem blijft nog moeilijk te 
aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid 
verzacht het verdriet en vergroot de moed 
om verder te gaan. 
Nogmaals hartelijk dank. 
 

Roely ter Horst 
 
 
 
 
 

E-MEETING ZONDAG 8 OKTOBER 
 

thema Liefdestaal 
 

De Bijbel staat er vol mee: liefde. Niet voor 
niets is de samenvatting van de Tien 
Geboden dat wij allereerst van God moeten 
houden, van onze naasten én van onszelf. 
Liefde kent meerdere vormen. Zo zal je je 
partner op een andere manier liefhebben 
dan dat je bijvoorbeeld je ouders liefhebt. De 
manier waarop je iemand lief kan hebben, of 
hoe iemand jou liefheeft, verschilt per 
persoon. Iedereen spreekt een eigen taal van 
de liefde. 
 

Tijdens deze E-meeting gaan we met elkaar 
de vijf liefdestalen ontdekken zoals Gary 
Chapman ze beschrijft in zijn boek. Het gaat 
niet persé om liefdesrelaties, maar om alle 
relaties die we hebben. Als je de talen kent, 
helpt dat om jezelf, maar juist ook een ander 
te begrijpen. Ook gaan we kijken hoe deze 
vijf talen van liefde rijmen met de liefde 
tussen God en ons.  
 

We hopen jullie te ontmoeten op zondag 8 
oktober. We beginnen om 10 uur met de 
dienst, maar voor die tijd is er al tijd voor een 
bakje koffie of thee. Natuurlijk zijn ook de 
kinderen van harte welkom. Er is oppas voor 
de jongste kinderen en voor de oudere 
kinderen is er tijdens de dienst een moment 
voor een eigen activiteit bij de kinderkerk. 
Graag tot ziens in de kerk op 8 oktober!  
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SAMEN NAAR KERST 
 

Samen op weg naar kerst. Een beleving voor 
iedereen met inbreng van jong en oud! 
 

Met deze gedachte willen wij als werkgroep 
de komende maanden een kerstproject 
opzetten. En we hopen dat er veel 
enthousiaste mensen bij ons aansluiten. 
 

Fenneke Knol heeft een eigentijds verhaal 
geschreven over een koning die niets meer 
van kerst wil weten, maar via zijn familie toch 
weer in aanraking komt met kerst. Ze 
proberen het kerstgevoel weer terug te 
krijgen. Dit verhaal is de basis van de 
kerstviering. Natuurlijk gaan we ook samen 
zingen. Traditionele kerstliederen, maar ook 
eigentijdse muziek. We zoeken toneelspelers, 
zangers, decorbouwers, ict’ers die filmpjes 
kunnen maken, mensen voor hand en 
spandiensten etc.  
We nodigen met name de jongeren uit om 
zich aan te melden om de rollen te spelen. 
Maar ook kinderen en volwassenen kunnen 
zich aanmelden. Er zijn een aantal grote 
rollen, maar ook kleine rollen en rollen 
zonder tekst. Vind je het leuk om te zingen, 
dan kun je meedoen met de jongerengroep, 
het kinderkoor of de gemeenteband. De 
oefenmomenten starten begin november en 
vinden, in ieder geval voor toneel en het 
kinderkoor, voornamelijk op zondag plaats.  
 

Ben je enthousiast dan kun je nu al mailen 
naar: samennaarkerstnijeveen@gmail.com  
 

DUS NOTEER ALVAST: ZONDAGAVOND 24 
DECEMBER 19.00 UUR ! 
 

Fenneke Knol 
Han Karsten 
Alida Prins 
Ruth Oosterhuis 
Nienke Karsten 
Irna Oosterhuis 
Laura Schra 
Riëtte Smit 
 
 
 

GESPREKSGROEP VOOR TWINTIGERS EN 
DERTIGERS 
 

Onderwerp: Hoe vind ik de connectie met 
God en zijn kerk? 
 

Iedere gelovige herkent dit gevoel waar-
schijnlijk wel; door de drukte van het leven, 
verlies je soms de connectie met God. Het 
kan heel moeilijk zijn die terug te vinden en 
te herstellen, want waar begin je? Het 
simpele antwoord zou zijn; ga bidden en 
Bijbellezen! Maar de vraag is; hoe begin je, 
hoe pas je het in in je dagelijks leven en hoe 
houd je vol? Hierover – en over onderwerpen 
waaraan behoefte blijkt te zijn – gaan we in 
gesprek.  
 

De eerste avond vindt plaats op 16 oktober. 
Kun je dan niet? Geen probleem. Sluit gerust 
later aan! Ook mensen die geen lid zijn van 
onze kerken, maar wel met vragen lopen op 
dit gebied, zijn van harte welkom om aan te 
sluiten. 
 

Als je nieuwsgierig bent of wilt laten weten 
dat je graag wilt deelnemen, neem dan even 
contact op met ds. Johan Prosman (06-
12711603 of jprosman@gmail.com) of Anje 
Lalkens (06-12529230 of 
anje_lalkens@hotmail.com). 
 

DE HEMEL HUILT 
 

Onlangs werd in Punthorst een monumentje 
in gebruik genomen om de tachtig joodse 
mannen die daar in de oorlog te werk gesteld 
waren te gedenken. Geen van hen is in leven 
gebleven. De Meppeler Courant maakte 
hiervan melding onder de kop “Huilende 
hemel bij..” en doelde met deze kop op de 
weersomstandigheden, want het regende. Of 
was er nog een andere zin in deze kop 
gelegen: de hemel huilt om het leed dat deze 
mannen is aangedaan… Anders gezegd, meer 
richting een andere discussie die wordt 
gevoerd momenteel: de hemel huilt om de 
hel waarin mensen, in dit geval, in de 2e 
Wereldoorlog verkeerden … Maar helaas, 
toen was het niet de laatste keer, het gebeurt 

mailto:samennaarkerstnijeveen@gmail.com
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tot op de dag van vandaag dat mensen in een 
hel leven door het leed dat hen overkomt of 
moedwillig wordt aangedaan. Wie kent niet 
de beelden van de raketten en de drones die 
verwoestend werk doen! Wie kent niet de 
beelden van honger, droogte etc.! En 
menigeen kent helse pijnen, fysiek of 
geestelijk! En ga zo maar door…  
 

Hemel en hel… Het zal u wellicht niet 
ontgaan zijn dat er in september een hele 
discussie is ontstaan over het al of niet 
bestaan van de hel. Een hoogleraar theologie 
heeft gezegd dat hij het betreurde dat de hel 
niet meer meedeed op het terrein van ons 
geloven. Moet het kwaad dan niet gestraft 
worden? Moet het kwaad niet ergens 
naartoe om als vernietigende kracht geen rol 
meer te kunnen spelen? Is de hel daar niet de 
plek voor? Maar ja, daar wordt tegenin 
gebracht dat, als het om mensen gaat, dan 
tekort gedaan wordt aan Jezus’ bevrijdend 
handelen. Schuld mag toch niet het laatste 
woord hebben…En we willen eigenlijk ook 
niet meer horen van de hel en de 
verdoemenis. 
 

Uit een onderzoek blijkt dat nog maar 15% 
van de Nederlanders gelooft in het bestaan 
van de hel d.w.z. de hel als ruimte in het 
hiernamaals. Maar 29 % gelooft wel in het 
bestaan van de hemel als ruimte bij God in 
het leven na dit leven. Al moet je dan ook 
weer onderscheiden in hemel als ruimte én 
hemel als aanduiding voor de gedachte dat er 
iets moet zijn waar het goed is om te zijn 
maar waarvan je niet weet hoe dat dan is en 
waar je dat moet zoeken… Hoger dan de 
blauwe luchten en de sterretjes van goud??? 
Zelf voel ik mij gesteund en getroost door de 
simpele overtuiging dat wij na onze dood 
geborgen zijn in de hand van God, de 
Eeuwige. Hoe dat dan is, dat weet ik niet en 
dat hoef ik ook niet te weten. Ik maak me 
echter meer druk over het leven vóór de 
dood! Hoe komt het toch dat we daar steeds 
een hel van maken? En waarom lukt het 
maar niet om nu al gerechtigheid de plaats te 
geven die het toekomt, zodat alle mensen 

wat meer ‘licht en liefde’ ervaren. Wat dat 
betreft wordt ons in Nederland opnieuw een 
keuze geboden bij de verkiezingen in 
november. Want de hemel huilt… zou het ons 
lukken om in het hier en nu al tranen te 
drogen? Om niet te blijven steken in de 
droom, maar er ook tekenen van op te 
richten?  
 

Peter van Heiningen 
 

HOE NU VERDER???? 
 

Na de laatste zondag van het kerkelijk jaar 
waarop wij onze overledenen gedenken, zal 
bij voldoende deelname een rouw- en 
verliesgroep starten. Iedereen maakt het 
mee: de dood van een geliefde of een andere 
ingrijpende verlieservaring. Het kan heel 
heilzaam zijn om ervaringen hiermee met 
anderen te delen. Als u interesse hebt, kunt u 
alvast contact opnemen met Marjan van Hal. 
In november zal een flyer uitkomen met meer 
informatie over de inhoud van deze groep. 
 

ALLERZIELEN : KERK OPEN 
 

Op 2 november is het Allerzielen, de dag 
waarop wereldwijd overledenen worden 
herdacht. Die middag zal van 14 tot 17 uur de 
hervormde kerk aan de Dorpsstraat weer 
open zijn. U kunt er terecht om een kaarsje te 
branden, de naam van wie u gedenkt op te 
schrijven en als u behoefte hebt aan een 
gesprek, kan dat ook. Welkom! 
 

GROTE ZORGEN, KLEINE ZORGEN 

 
Grote zorgen, kleine zorgen in verschillende 
soorten…. 
Van onze Oekraïense gasten is altijd wel wat 
te melden. Grote zorgen en kleine zorgen, het 
is maar hoe je het noemt. Er was een flinke 
verstopping in de afvoer en een grote lek-
kage. Gelukkig op de gang, maar het is na-
tuurlijk vervelend. Om nog maar niet te 
spreken van de administratieve rompslomp 
waar we soms tegenaan lopen met eindeloos 
bellen en van het kastje naar de muur in ons 
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overgeorganiseerde landje. Er is sprake van 
ziekte en zorgen, zoals we dat allemaal ken-
nen. En we hebben een nieuwe gast er bij. 
Een dochter van één van onze gasten. Dat 
betekent weer organiseren en schuiven met 
bedden, registeren en zo meer. Bij Stieneke is 
het een bewogen tijd geweest met de gasten. 
De jongste dochter moest aan haar hart 
worden geopereerd. Gelukkig bleek het 
allemaal goed te zijn. Maar het is schrikken. 
Omdat de regio waar zij vandaan kwamen 
veilig genoeg lijkt, zijn zij eind augustus weer 
terug gegaan naar de Oekraïne. Dat heeft 
waarschijnlijk ook een prijs, omdat de vader 
dan in dienst moet. Vanaf maart 2022 
hebben zij bij Stieneke een onderdak 
gevonden! Respect. De oorlog gaat nog lang 
duren, we hopen dat het jeugdgebouw nog 
een tijd beschikbaar blijft. Want ondanks dat 
het alles behalve ideaal is, is het voor onze 
gasten wel een goed en veilig onderkomen. 
We zien ook wel wat tegen de winter op. Hoe 
zal het gaat met de kou? De zomer was 
comfortabel, maar als het koud wordt, wordt 
het ook snel klam. Daar kun je met zulke 
grote ruimtes haast niet tegen stoken. En wat 
doet dat met de energierekening? De 
bewoners betalen zelf een belangrijke 
bijdrage naar draagkracht. We zien wel, en 
anders laten we het u wel horen! Als stuur-
groep zijn we na anderhalf jaar nog steeds 
compleet en even betrokken als in het begin. 
Dat voelt goed. Door de taken te verdelen 
blijft het voor iedereen behapbaar en een 
ieder stapt in – of er even uit – naar de 
mogelijkheden die we hebben. En daarnaast 
hebben we mensen die beschikbaar zijn voor 
noodzakelijk vervoer, klussen of hoe dan ook. 
Tegen de massaliteit van het geweld van de 
oorlog bieden we een kleine maar wezenlijke 
tegenstem voor wie op ons pad komen. Als 
we het samen blijven doen, blijven we een 
menselijk gezicht bieden in een soms 
onmenselijke wereld. 
 

René Kok 
 
 
 

IDEEENBUS 
 

We hadden een idee: vanaf startdienst een 
ideeënbus in de hal van de kerk zetten. In alle 
drie de kerk staat ie inmiddels. Zorg dat je 
idee erin zit, voor hij weer weg is! 
Wat zouden we kunnen doen voor elkaar en 
voor ons dorp? 
Dus: als u een goed idee hebt voor een 
project, of wat anders, deponeer dat dan in 
de bus. We zullen dan eens per jaar of half 
jaar kijken met welk idee we aan de slag 
kunnen gaan. Zet uw naam erbij natuurlijk. 
Dan kunnen we in overleg hoe uw idee vorm 
te geven. 
 

SJOPS/ CATHECHESE 
 

We willen graag weer van start met cate-
chese: Sjops! - of hoe we het ook gaan 
noemen. De afgelopen seizoenen was er be-
perkte belangstelling. Maar daar is natuurlijk 
wat aan te doen: als iedereen zich nu eens 
spontaan meldt… Dan zul je zien dat het van-
zelf gaat draaien. Enthousiasme werkt im-
mers best aanstekelijk.  
Het gaat erom te leven. Goed te leven. Dat je 
geniet van het leven. Dat je hoopvol kunt 
leven en vol vertrouwen. Daarover gaat ons 
geloof: over God, de Bron van ons leven. Met 
het besef gedragen te worden door Hem, lukt 
het beter om goed en gerust te leven, is het 
idee. Maar dan is het dus best handig om wat 
informatie op te doen over God en de ver-
halen over hoe mensen met God leven. En 
dat is dus catechese: leren over geloof. Dat 
wil je je kinderen meegeven. 
Rond de Overstapdienst hebben we beloofd 
dat we in elk geval willen starten met de 
kinderen die nu van de basisschool naar het 
voorgezet onderwijs gaan. 
Bij belangstelling kunnen we aan de slag! 
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JONGERENGROEP 18+ 
 

We hadden alwéér een BBQ. Het weer was zo 
mooi zondagavond 17 september, dat dat 
gemakkelijk nog een keer kon. We zijn dus 
weer gestart. De volgende keer gaan we aan 
de praat over wijn, enz. en dronken zijn. Wat 
vinden we daarvan. Wat is daarover aan 
wijsheid in de Bijbel te vinden (dat is best 
divers kun je wel zeggen! En niet alleen 
afkeurend). 
Kortom: we gaan het hebben over hoe je 
goed en wijs en vrolijk en eerlijk met jezelf 
leeft. Dat is alleen alweer zondagavond 1 
oktober, dus vóór het verschijnen van deze 
Drieluik. Die heb je misschien dus gemist… :(. 
Maar er komen nog genoeg kansen om aan 
te schuiven: we komen elke 2 weken wel een 
keer samen op zondagavond bij iemand 
thuis, bij wie we dan ook altijd verrast 
worden met een maaltijd! 
Wil je wel eens meedoen: bel of app Thomas 
Kolsters (06-43754371) of ds. Johan Prosman 
(06-12711603). 
 

JONGE OUDERS KRING 
 

In het vorige seizoen is er door verschillende 
mensen gevraagd of er misschien een kring 
voor jonge ouders zou kunnen komen. Er zijn 
wat pogingen gedaan, maar echt doorgepakt 
hebben we niet. Nu willen we dat wel gaan 
doen. Wie heeft interesse? Meld je dan bij 
mij (jprosman@gmail / 06-12711603) 
 

GEMEENTE GROEI GROEP: LEEF JE GELOOF 
 

De tweede donderdagmorgen van de maand, 
deze keer dus op 12 oktober, komen we 
vanaf 10.00u bij elkaar. Deze keer is het bij 
fam. Heidmeijer, ds. van Halsemastraat 14. 
We werken verder met ons boekje ‘Leef je 
geloof’ dat ons, aan de hand van de brief van 
Jezus´ broer Jakobus, helpt na te denken over 
ons geloof. Deze keer is het thema ‘geloven = 
doen’ n.a.v. Jakobus 2: 14-26.  
Voor evt. vervoer neem even contact op, dan 
wordt daarvoor gezorgd. 

Kom gerust ook eens meedoen. Kijken of het 
wat voor u is. Het is steeds erg gezellig. Voor 
informatie kunt u terecht bij een van de 
groepsleden of bij Lourens Schipper (06-
51031603) of ds. Johan Prosman (06-
12711603). 
 

PSALMENAVOND, “DE KEUZE IS AAN U” op 
12 NOVEMBER AANVANG: 19:00 
 

Voor het eerst in Nijeveen wordt er een 
bijzondere psalmenzangavond georgani-
seerd. 
Namelijk een psalmenverzoekavond. 
De vorige keer heeft organiste Ruth Pos zelf 
een programma met psalmen samengesteld 
en er werd toen uit volle borst meegezongen. 
Dit keer bent u allen in de gelegenheid om 
vooraf een psalm op te geven die u mooi 
vindt en graag gespeeld en/of gezongen wilt 
hebben. U bent hierbij natuurlijk volkomen 
vrij in uw keuze. Er zijn van alle 150 psalmen 
prachtige improvisaties. 
Bekende arrangeurs zijn Jan Zwart, Feike 
Asma, Klaas Jan Mulder enz. enz. 
Om een zo goed mogelijk programma te 
maken is het wenselijk dat uzelf vooraf een 
psalm opgeeft. 
U kunt dit doen door haar een mailtje te 
sturen: ruthpos@home.nl Bellen kan 
natuurlijk ook. Ruth haar telefoonnummer is 
06 21804403. 
De psalmenzangavond is op 12 november a.s. 
in de gereformeerde kerk in Nijeveen. 
Het begint om 19.00 uur en het duurt 
ongeveer een uur. 
De entree is uiteraard vrij en na afloop wordt 
er een schaalcollecte gehouden. 
Van harte aanbevolen en neemt u graag 
anderen mee. Het wordt vast en zeker weer 
een ouderwetse zangavond, waarin uit volle 
borst meegezongen gaat worden. 
  

mailto:ruthpos@home.nl
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DORP EN KERK AVOND 
LEEFSTIJL ALS MEDICIJN 
 

De Schalle - 7 november 20.00 uur 
 

Nooit meer naar de dokter! 
Dat is een gewaagde uitspraak, en waar-
schijnlijk een utopie. Maar als onze leefstijl 
van invloed zou kunnen zijn op het aantal 
dokters bezoeken, dan zou dat geweldig zijn. 
 

Van Ziekenzorg naar gezondheidszorg 
“Bij 60-80 procent van alle ziektes spelen 
leefstijl en voeding een grote rol. Ons systeem 
van gezondheidszorg is echter ingericht om 
symptomen te bestrijden in plaats van de 
oorzaken echt aan te pakken. We moeten het 
systeem omdraaien en investeren in de 
gezondheid van patiënten” 
(citaat Ben van Ommen) 
Ben van Ommen en Wim Tilburgs en huis-
artsen en fysiotherapeuten van Nijeveen/ 
Kolderveen werken dagelijks ieder op eigen 
wijze met dit thema, en doen hun verhaal 
deze avond. 
Ben van Ommen is systeem-bioloog en 
hoofdonderzoeker Leefstijl als Medicijn bij 
onderzoeksinstituut TNO. Hij is mede oprich-
ter van het Nederlands Innovatiecentrum 
voor Leefstijlgeneeskunde, nu bekend als 
Lifestyle4Health (https://lifestyle4health.nl/). 
 

Wim Tilburgs zal als ervaringsdeskundige zijn 
verhaal met ons delen, hij is oprichter van 
Stichting ‘Je Leefstijl Als Medicijn’. Door zijn 
leefstijl te veranderen wist hij diabetes om 
te keren. Sindsdien is hij zeer actief bezig om 
mensen te inspireren om met hun eigen 
leefstijlverandering aan de slag te gaan 
(https://jeleefstijlalsmedicijn.nl/). 
 

Huisartsenpraktijk Kolderveen en de fysio-
therapeuten in Nijeveen zijn ook door-
drongen van het belang van Leefstijl. Zij gaan 

vertellen hoe zij dit integreren in hun dage-
lijks werk. De huisartsen, fysiotherapeuten, 
diëtisten en leefstijlcoaches werken samen 
volgens het GLI programma SLIMMER. 
 

Leefstijl is een veelzijdig iets, dit gaat niet 
alleen over voeding en beweging, maar ook 
over verbinding en ontspanning. Met 
verbinden en ontspannen en informeren 
beginnen we alvast deze avond! 
‘Dorp en Kerk’ is een samenwerking tussen 
de activiteiten commissie van De Schalle en 
het Kerk Café “De ontmoeting”. 
Wij nodigen u uit voor een informatieve en 
interactieve avond. 
De toegang is vrij voor iedereen uit Nijeveen 
en omstreken. 
Voor meer informatie over deze avond 
kunnen jullie mij mailen. 
Namens de voorbereidingsgroep Geertje de 
Boer - deboery@kpnmail.nl. 
 

SPELLETJESMIDDAG 
 

Op zaterdag 21 oktober wordt er een 
spelletjesmiddag georganiseerd in de 
gereformeerde kerk. Tijd: 16.00 – 18.00 uur. 
 

Ons doel is een gezellig samenzijn onder het 
genot van een drankje en een knabbeltje. 
Wij zorgen voor allerlei spelletjes, maar zelf 
een leuk spel meenemen mag natuurlijk ook! 
Houdt u niet van spelletjes maar wel van 
gezelligheid, ook dan bent u en jij van harte 
welkom! 
 

Heeft u vervoer nodig of vindt u het fijn om 
opgehaald en thuisgebracht te worden? Laat 
dit dan weten aan Jennet van Dijk, 06-
47240342. 
Wij hopen velen te ontmoeten op 
zaterdagmiddag 21 oktober! 
 
  

https://lifestyle4health.nl/
https://jeleefstijlalsmedicijn.nl/
mailto:deboery@kpnmail.nl
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Asjera's terugkeer 
 

Zondag was ik in huize Doornburgh in Maarssen, 
op de laatste dag van de expositie Exodus, geor-
ganiseerd door het Bijbels Museum. Ik wilde 
vooral graag de Asjera beeldjes zien, die onder-
deel uitmaakten van de expo. Bovendien, omdat 
het de laatste dag was, mochten de Asjera 
beeldjes mee naar huis. Het idee van kunstenaar 
Marieke Ploeg is dat de beeldjes, net als vroeger 
het geval was, weer een plek krijgen in onze 
huiskamers. Op grond van archeologische 
vondsten, inscripties en beeldjes, is het aanneme-
lijk dat God in een bepaalde periode in de gods-
dienst van Israël een vrouwelijke partner had, die 
Asjera werd genoemd. Bij opgravingen rond 
Jeruzalem zijn overblijfselen gevonden van zo'n 
3000 beeldjes. Zo maakte Marieke, samen met 
vele anderen, er weer 3000. Ik wilde graag zo'n 
beeldje in huis! 
Toen ik daar aankwam, was ik verbijsterd: een 
oudere vrouw had twee dagen ervoor gepro-
beerd de beeldjes te vernielen. Ze zag het 
blijkbaar als haar heilige roeping deze afgods-
beeldjes, zoals zij ze zag, kapot te maken. Ze had 
geroepen: ''er is maar één God, maar één JHWH.'' 
''Alles moet kapot.'' 
Ik vond het heel heftig om te zien. Ook omdat 
deze Asjera's mij zo raakten. 
Intussen hadden de media er ook lucht van 
gekregen en maandag stond het in Trouw, op 
pagina 3 maar liefst. En er verschenen commen-
taren op sociale media waar de meningen over 
elkaar buitelden, van pure afgoderij tot 
bewondering. 
Waarom raken de Asjera's mij? 
Zo'n 10 jaar geleden was ik betrokken bij het 
project ''Feest van aarde en hemel.'' Een ver-
nieuwend initiatief binnen de PKN. Aarde en 
Hemel Feesten waren bedoeld om de overgangen 
van de seizoenen te vieren en dienden als 
proeftuin hoe we in onze kerkelijke traditie 
aandacht kunnen geven aan de seizoenen. We 
hielden vieringen rond Midzomer en Midwinter, 
rond Allerzielen, het begin van de lente en de  

 
herfst. De vieringen waren ook geïnspireerd door 
de theologe Kune Biezeveld. 
Biezeveld pleit in haar boek ''Als scherven 
spreken'' ervoor om God te vinden in het dage-
lijkse bestaan, in de natuur en het gecom-
pliceerde alledaagse. Dat is vol gevaren: ziekte, 
sterven, geboorte. Daar hebben we bescherming 
en zegen voor nodig. Biezeveld vraagt zich af of 
we door het gemis van Asjera zo weinig aandacht 
hebben gehad in de theologie voor dit alledaagse 
bestaan. 
Biezeveld verzet zich tegen het heersende beeld 
in exegese en theologie dat het bij godinnen en 
hun verering -ook bij Asjera- zou gaan om vrucht-
baarheid en seksualiteit. In 1975-1976 werden in 
de noordelijke Sinaï inscripties gevonden waarin 
Asjera een zegenende functie heeft samen met 
JHWH. Het is een dapper boek. Biezeveld gaat 
regelrecht in tegen de God, zoals die in Deutero-
nomium geschetst wordt. Die komt, zo laat 
Biezeveld zien, historisch voort uit een ‘JHWH 
alleen’ beweging. In die beweging moesten 
godinnenbeeldjes kapot gegooid worden. 
Dat is precies wat die mevrouw afgelopen zondag 
ook meende te moeten doen. 
Ik was destijds, en nu nog, geraakt door de visie 
van Biezeveld. Ik herkende het namelijk. Zij 
schrijft het boek in een periode dat zij ernstig ziek 
is en kanker heeft. Het is de week voor Pasen. Zij 
wordt niet getroost door de grote woorden over 
Opstanding in de kerk maar wel door de 
ontluikende bloesem aan de bomen, schrijft zij. 
Oftewel: over de relatie tussen natuur en 
christelijk geloof is het laatste nog niet gezegd! 
Wat die Asjera's betreft: ik aanbid of vereer ze 
niet, maar de bescherming die ze kunnen bieden, 
is mij dierbaar. Zo heb ik ook Mariabeelden in 
huis, die veel voor mij betekenen. 
Ik ben blij met Asjera's terugkeer! 
 

Marjan van Hal 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar: 
Mevr. G. van Dijk-Kooiker 
Fam. Katers 
Dhr. A. Piersma 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

Zondag 8 oktober De E-meeting commissie 
verzorgt de dienst in de Gereformeerde kerk. 
De gemeente band zingt een aantal liederen 
en verzorgt ook de begeleiding van de dienst. 
Wij hopen op een fijne dienst met een volle 
kerk. Er is een tweede dienst in de 
Hervormde Kerk Nijeveen. Ds. Jan van der 
Mark uit Wolvega gaat in deze dienst voor. 
Zondag 15 oktober Ds. Jan Stap uit 
Wanneperveen komt deze zondag bij ons 
preken. Fijn dat hij bij ons komt. 
Zondag 29 oktober Gezamenlijke dienst met  
Hervormd Nijeveen waarin Dhr. Jos 
Hoogstede uit Vlagtwedde voorgaat. Volgens 
mij komt hij voor de eerste keer bij ons om 
voor te gaan. 
Zondag 5 november Gezamenlijke dienst met  
Hervormd Nijeveen waarin dominee Marjan 
van Hal voorgaat. Er is een gezamenlijke 
kindernevendienst in de hervormde kerk 
Kolderveen.   
 

NAJAAR 
en daar is dan weer bijna het najaar 

’t bruin en geel getinte blad 
ligt hier met zijn warme kleuren 

als tapijtvloer in de stad. 
 

’t is een sprookje zonder einde 
gouden kleuren door het zonlicht 

zoiets moois, ’t beneemt mijn adem 
hemelsmooi, een prachtgezicht 

 
 

God, denk ik: alleen die kleuren 
Maken de aarde al zo mooi 

Hoe mooi zal ’t zijn als alles nieuw is 
Bedekt met goud, “Uw glanzen tooi 

 

Namens de dienstencommissie, 
Jenny van Gijssel-Wever 
 

MEELEVEN 
 

Op dit moment liggen er geen gemeente-
leden in het ziekenhuis. 
Mevr. W. Buddingh-Bouwknegt is opgeno-
men in het zorgcentrum Reestoord te 
Meppel. 
Mevr. H. Kroes-Agtersmit mocht het revali-
datiecentrum Reestdal verlaten en naar huis 
terug keren. 
We wensen allen die nog ziek zijn , Gods 
zegenende nabijheid toe en kracht om te 
herstellen. 
 

Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders 
vertoeven. 
Mevr. J. Kroes-Mondria, Oyershoeve 1 afd. 
Tjalk 3 , 8331 XR Steenwijk (voorheen 
Weidelint) 
Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ 
Steenwijk. 
Mevr. W. Buddingh-Bouwknegt, Reestoord 
kamer 307,Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel. 
Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhorst, 
Reggersweg 27 E , 7943 KC Meppel 
(voorheen Scheerweide ) 
Mevr. J. Kroes-Mondria hoopt op 21 oktober 
haar 79e verjaardag te vieren.  
 

Met vriendelijke groet, 
Sita Zuidema. 
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BEVESTIGINGSDIENST 
 

In de dienst van 24 september zijn er nieuwe 
ambtsdragers bevestigd en we namen 
afscheid van de vertrekkende ambtsdragers. 
De nieuwe ambtsdragers zijn: Joke Meinen-
Hoekman (scriba) en Ritza Kroeze-Jonkers 
(diaken) 
Robert Oort, Nico Hoekman en Anje Lalkens 
zijn herbevestigd. 
Aftredende ambtsdragers zijn: Klaas Drost en 
Sita Zuidema-Zuidersma (beide ouderling) 
en Betsy Wamsteeker-Kooiker (diaken). 
Sita Zuidema blijft wel pastoraal contact-
persoon met hulp van Betsy Wamsteeker. 
 

Deze bevestiging dienst werd geleid door  
ds. René Kok. 
 

OVERLEDEN 
 

Op woensdag 6 september is dhr. Hendrik 
Albert Duker op 84 jarige leeftijd overleden. 
De afscheidsdienst heeft op dinsdag 12 
september om 11.00 uur in de Geref. Kerk te 
Nijeveen plaatsgevonden . 
Ds. Marjan van Hal heeft de dienst geleid. 
 

Op woensdag 13 september is dhr. Willem 
Jan Smit op 86 jarige leeftijd overleden. 
De afscheidsdienst heeft op maandag 18 
september om 13.30 in de Geref. Kerk te 
Nijeveen plaatsgevonden. 
Ds. René Kok heeft de dienst geleid. 
 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING VAN 
5 SEPTEMBER 2023 
 

Esther Kroes-Binnema opent de vergadering 
met een gedicht. 
De voorzitter heet de te bevestigen kerken-
raadsleden van harte welkom. Het zijn Joke 
Meinen en Ritza Kroeze. Zij komen alvast een 
vergadering “sfeerproeven”. 
 

We maken als kerkenraadsleden een rondje 
“wel en wee”. We vertellen aan elkaar hoe 
we de vakantieperiode beleefd hebben en 
wat ons momenteel bezig houdt. 
 

Gezamenlijke kerkenraadsvergadering 11 
oktober: Onderwerp dat dan vooral aan bod 
komt is o.a. hoe wij kerk willen zijn na 1 
januari 2026. Het zal dus gaan over visie. 
 

Nieuwe ambtsdragers: Bevestigingsdienst is 
op 24 september. Afkondiging is via medede-
lingenblaadje en Drieluik gebeurd. Het is de 
bedoeling dat alle ambtsdragers zo veel 
mogelijk aanwezig zijn in deze dienst. 
Ritza Kroeze wordt diaken, Joke Meinen 
wordt ouderling-scriba. 
Het scribaat wordt gezamenlijk ingevuld. 
Anje en Joke hebben al gesproken over de 
taakverdeling. (Joke zal PKiN oppakken, maar 
verder worden de taken verdeeld in de prak-
tijk; scribaat is veel ad hoc handelen, der-
halve kiezen we ervoor de werkzaamheden 
te verdelen wanneer ze zich aandienen. Joke 
en Anje houden regelmatig overleg.) 
Klaas Neutel stelt de vraag waarom de ouder-
lingen met speciale taak niet bij het pastoraal 
beraad zijn (zoals scriba, preekvoorziener, 
voorzitter, voorzitter KR). Is dat niet juist 
wenselijk? In het pastoraal overleg kan ook 
een onderdeel “toerusting” een plaats 
krijgen.  
 

Besluit inrichten ledenadministratie 
Voor de zomerstop is afgesproken dat er 
overleg zou zijn tussen de 
ledenadministraties van alle drie kerken. 
Daar is bekeken hoe dat bij andere kerken 
ging. Evelien Oudshoorn verzorgt ook de 
ledenadministratie voor de HGN. De HGKD 
doet het al geautomatiseerd, inclusief de 
solidariteitskas en de VVB. De kerkenraad 
besluit om ook over te gaan op dat systeem 
dat door de PKN wordt aangeboden. Als dit is 
gerealiseerd zijn de ledenadministraties van 
de drie kerken op elkaar afgestemd.  
 

Uitbrengen gemeentegids: 
Er komt vaak het verzoek om een gemeente-
gids uit te brengen, maar dit werd steeds 
afgeketst vanwege AVG-wetgeving. Echter, 
het mag wel, mits men de ruimte krijgt om 
bezwaar aan te tekenen. Dit gaan we via 
Drieluik, e-mail en mededelingenblaadje 
communiceren. 
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Mail werkgroep naam kerkgebouw: 
Anje licht toe hoe de groep tot dit advies is 
gekomen, om de kerk geen naam te geven. 
Dit gaat gecommuniceerd worden via de 
bekende kanalen. 
 

Meerjarenbeleidsplan/werkplan/evaluatie-
gesprek ds. Prosman: 
Beleidsplan tot 2025 ligt er. Wel moeten wij 
aan het begin van het seizoen speerpunten 
voor dat seizoen benoemen. Hierop maakt de 
dominee een werkplan voor het seizoen. Dit 
is er nu niet, maar moeten we dus gaan 
maken. Johan en Klaas Neutel gaan hiervoor 
samen zitten. Wellicht kan dit gecommuni-
ceerd worden via de te publiceren gemeente-
gids. 
Evaluatiegesprek met Johan; goed gesprek. 
Inhoudelijk wordt het niet verder besproken. 
 

Lief en leed:  
Wanneer doen we wát vanuit de lief en leed? 
Anje neemt contact op met Jennet over een 
beleidsplannetje op dat gebied. 
 

Vieringen Kerspel: 
Er is weinig animo tegenwoordig voor de 
vieringen in het Kerspel. De vraag bestaat 
hoeveel bestaansrecht dit nog heeft. 
Volgende vergadering op de agenda. 
 

Pastoraat: 
Namen van zieken en zorgen om gemeente-
leden worden besproken. 
 

Erediensten: 
Zomerdiensten werden goed bezocht, 
positieve geluiden. Echt een gemêleerde 
groep, van alle drie kerken. 
 

Stip op de horizon:  
Er is weer een bijeenkomst geweest met alle 
voorzitters en voorzitter KR alle drie kerken. 
Hier werd zuiver naar de financiën gekeken. 
De beide andere kerken hebben gekeken 
naar verschillende vormen m.b.t. het onder-
brengen van de kerkgebouwen. Ook de 
cijfers zijn ter tafel gekomen. Dit heeft 
helderheid gegeven. In verhouding tot de 
andere kerken staan wij als GKN er financieel 
goed voor. 

 

Kerkrentmeesters: 
SOH: 26-10 verder overleg. Voor die tijd zit 
college GKN bij elkaar. 
Ongedierte: overlast door marters blijft. 
Podium: wordt vernieuwd en vergroot, 
tweede helft oktober. 
Preekvoorziening: 
Preekrooster 2024: bijna vol, nog twee 
plekken te vullen. Komt goed, verwacht 
Jenny. 
Witte donderdag 2024: staat gepland in HKN, 
maar eigenlijk zijn wij aan de beurt. Dit wordt 
in overleg geprobeerd naar ons te komen. 
 

Diaconie: 
Gezamenlijk collecterooster: nog steeds mee 
bezig. 
Vanaf volgend jaar worden de collectes 
omgedraaid: eerst diaconie, daarna kerk. Dus 
eerst geven, daarna pas ontvangen. 
Derde collecte: vraag is hoe dat volgend jaar 
gaat, met het meer samengaan met diensten. 
Dit gaat onderzocht worden bij beide andere 
kerken. 
 

Jeugdouderling: 
Esther geeft aan “collega’s” te missen; ze 
moet het nu alleen doen als jeugdouderling, 
en ook bij beide andere kerken is geen 
jeugdouderling. Ze heeft nu wat moeite met 
dingen inzichtelijk houden. 
 

GEMEENTEVERGADERING 12 NOVEMBER 
 

De volgende gemeentevergadering van de 
Gereformeerde Kerk is op zondag 12 
november, na afloop van de kerkdienst. 
We hebben dan in ieder geval de financiën en 
de voorgang van het fusieproces op de 
agenda staan 
 

VAN DE VOORZITTER 
 

We zijn alweer een mooi eindje op streek 
met het seizoen 2023-2024. 
We hebben de startzondag achter de rug, 
maar ook daarvoor al was het vergader-
seizoen al begonnen met o.a. een kerken-
raadsvergadering. Ook andere gremia, zoals 
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de herberggroep, hebben hun eerste bespre-
kingen al achter de rug om als kerk en kerken 
samen een goed en vruchtbaar seizoen in te 
gaan.  
We hebben op zondag 24 september af-
scheid genomen van Betsy Wamsteker, Sita 
Zuidema en Klaas Drost. Zij hebben onze kerk 
meerdere jaren gediend als diaken of als 
ouderling. Zij hebben veel werk verricht voor 
onze kerk en we zijn hen daar dankbaar voor. 
Ook dankbaar zijn we voor het aantreden van 
Ritza Kroeze en Joke Meinen. We wensen 
hen toe dat zij met veel genoegen hun werk 
als kerkenraadslid (diaken en ouderling-
scriba) kunnen doen. 
En er staan natuurlijk een aantal belangrijke 
zaken op de rol. Interessant wordt het vooral, 
zeker voor de direct betrokkenen, om mee te 
werken aan de voortgang van het fusie-
traject. We zullen daar de gemeenteleden in 
meenemen via Drieluik, en vooral via ge-
meentevergaderingen, waarvan de eerst-
volgende op 12 november staat gepland. 
Hebt u tussendoor vragen? Schiet rustig één 
van de kerkenraadsleden aan. 
Het is de bedoeling om in het seizoen 2023-
2024 een verschuiving aan te brengen in de 
kerkenraadsvergaderingen. Dat wil zeggen: 
Minder kerkenraadsvergaderingen in eigen 
kring en meer kerkenraadsvergaderingen 
gezamenlijk met de drie kerken. 
De samensmelting van de pastorale struc-
turen en de diaconieën verloopt goed. Ik 
denk dat we in een volgende Drieluik kunnen 
aangeven hoe dat er uit gaan zien. 
Voor het komende seizoen: 
1. Vanuit de organisatoren van de jeugdacti-
viteiten is het plan gerezen om iets te doen 
met de kerstnachtdienst. Er zijn ideeën voor 
een mooie combinatie tussen jeugdactivi-
teiten en kerstnachtdienstactiviteiten. Dat zal 
wat verandering met zich mee brengen ten 
opzichte van de traditionele kerstnacht-
dienst. Want als we de jeugd, en ook de 
jongste jeugd, er bij willen betrekken zal er 
ook met het aanvangstijdstip moeten worden 
geschoven. Het moderamen PKiN is 

enthousiast over deze ideeën. U zult hier 
natuurlijk nog meer over horen. 
2. Ook dit seizoen zal er weer vraag zijn naar 
vrijwilligerswerk voor de kerk. Dat hoeft 
natuurlijk niet altijd in de vorm van kerken-
raadslid. Er is genoeg te doen daar buiten 
om. Ik hoop dat we niet tevergeefs een 
beroep op u kunnen doen. 
 

Klaas Neutel 
 

GEMEENTEGIDS 
 

Tijdens de gemeentevergaderingen is meer-
malen ter sprake gekomen dat het toch wel 
handig is om een gemeentegids te hebben. 
Als we een kerk zijn met het accent op onder-
ling pastoraat, “we zijn allemaal ambtsdra-
gers”, is het wel handig dat je ook contact 
kunt leggen via bezoekje, telefoon of email. 
Steeds is gezegd dat dat niet kon vanwege de 
AVG. Het is ons gebleken dat de AVG het niet 
blokkeert, maar dat er wel zorgvuldigheids-
eisen worden gesteld. Als aan die zorgvuldig-
heidseisen wordt voldaan is het goed moge-
lijk om een gemeentegids uit te brengen. 
Zorgvuldig omgaan betekent dat mensen de 
mogelijkheid moeten hebben om bezwaar te 
maken tegen vermelden van hun gegevens in 
een gemeentegids. Zorgvuldig omgaan bete-
kent ook dat er geen externe publicaties 
worden gedaan met de gemeentegids als 
bron. 
Daarom heeft de kerkenraad besloten een 
gemeentegids uit te brengen. 
Vraag aan onze gemeenteleden: 
Hebt u er bezwaar tegen dat uw naam, adres, 
telefoonnummer en emailadres worden 
vermeld in de gemeentegids die bedoeld is 
als intern gebruik voor de Gereformeerde 
Kerk Nijeveen-Havelte-Wanneperveen? 
Zo ja, wilt u dit dan aangeven bij de scriba? 
scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
De bedoelde gemeentegids is tot 1 januari 
2026. We gaan er van uit dat er dan een 
gemeentegids wordt gemaakt voor de nieuw 
ontstane kerk. 
 
  

mailto:scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl


16 DRIELUIK - Gereformeerde Kerk 

 

IN MEMORIAM  
HENK ALBERT DUKER 

 

Wij gedenken Hendrik Albert Duker, geboren 
4 augustus 1939, overleden 6 september 
2023. 
Heel onverwacht ging Henk van ons heen. 
Een ernstige hersenbloeding werd hem fataal. 
Hij zat nog vol plannen, want zo was Henk. 
Bezig zijn met de toekomst, met leuke dingen 
doen, erop uit gaan. Voor Henk was het wel 
een goede dood, denken we, een ziekbed zou 
heel moeilijk voor hem zijn geweest. Henk 
was afkomstig van de Bovenboer, de boer-
derij waar Richard nog steeds boer is. Hij 
werd er geboren als enig kind van Hendrik 
Duker en Geesje Rodermond. Hij zou de 
boerderij overnemen van zijn ouders maar 
Henk was meer een vergaderboer. Jenny 
Dekker met wie hij in 1966 zou trouwen, was 
de drijvende kracht op de boerderij. In 1968 
werd Tineke geboren en in 1970 Gelien en 
drie jaar later kwam Richard. Henk zat in 
allerlei besturen, er moest altijd reuring zijn. 
In 1996 werd het eerste van de zes klein-
kinderen geboren. Erik, Niels, Esmee, Jurjen, 
Lianne en Marijn, wat was opa trots op hen! 
Anderen vertellen wat hij beleefde of wat zijn 
kinderen of kleinkinderen hadden gepres-
teerd, dat deed hij graag. Luisteren was wat 
moeilijker en tegenspraak zorgde soms ook 
wel voor ingewikkelde gesprekken. En wat je 
in de kop had, had je niet in de kont. Zo 
typeerde Tineke hem in de afscheidsdienst. 
Jenny overleed in 2012 na een ziekbed van 
zeven jaar. Maar Henk ging toen zingen bij 
het Steenwijker mannenkoor en het groot 
Johannes de Heerkoor en hij ging daten met 
Marja, een vriendin van Jenny. Ze hebben 
samen nog veel leuke dingen gedaan en 
mooie reizen gemaakt. In de afscheidsdienst 
op 12 september stonden we ook stil bij 
Openbaringen 21, het visioen van de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde en het nieuw 
Jeruzalem. De stad Jeruzalem waar Henk ook 
was geweest. We hebben hem toevertrouwd 
aan dat nieuw Jeruzalem, waar hij thuis mag 
zijn bij de Vader, herenigd met Jenny, de 
sterren van de hemel zingt in het hemels 

engelenkoor! We wensen Marja, de kinderen, 
kleinkinderen en allen die hem missen zullen, 
troost en kracht toe. 
Ds. Marjan van Hal 
 

IN MEMORIAM 
WILLEM JAN SMIT 

 

Wij gedenken Willem Jan Smit. Geboren 23 
oktober 1936, overleden op 86 jarige leeftijd 
op 13 september 2023. 
Willem groeide op in de generatie rond de 
tweede wereldoorlog waarin voor velen het 
belangrijkste was om een goede basis te 
bieden aan de kinderen en een bijdrage te 
leveren aan de gemeenschap waar je aan 
toebehoorde. Dat heeft Willem ook gete-
kend. Onder de vele dingen, mede-oprichter 
van de zwemvereniging en jarenlang actief 
binnen de kerk als diaken, ouderling en in het 
jeugdwerk. Voor zijn grote inzet heeft hij ook 
koninklijke waardering gekregen. Voor zijn 
kinderen was hij enerzijds een vader die vaak 
weg was, werk natuurlijk en het vrijwilligers-
werk, maar later ook heel present. In de 
verhalen van de kinderen is hoorbaar hoe zij 
een fundament hebben meegekregen van 
omzien naar elkaar, als het nodig is je zelf op 
de tweede plaats zetten en daarmee sociaal 
bewogen. Tegelijkertijd bood hij samen met 
zijn vrouw Geertje een goede basis van waar-
uit de kinderen konden uitvliegen. Willem 
had humor, kon de kinderen nog wel eens 
plagen en zijn ondeugende ogen spraken dan 
boekdelen. In de afscheidsviering hebben we 
psalm 121 gelezen. Daarin spreekt de dichter 
van God als wachter, Hij die over ons waakt. 
Voor Willem was dat een leidraad in het 
leven. Hij hield veel van de vertrouwde 
liederen van Johan de Heer. En voor hem was 
het zingen van de liederen misschien wel 
belangrijker dat de preek. Geloven meer met 
het hart dan met het hoofd. Het plotselinge 
verlies van zijn vrouw in 2017 was voor hem 
een enorme klap die hem vanaf die dag heeft 
getekend. Willem vond het erg moeilijk om 
zelf weer het leven op te pakken. Het was 
hem ook bijna onmogelijk om de woorden 
nog te vinden om zijn liefde en dankbaarheid 
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naar zijn kinderen hoorbaar te maken. De 
kinderen zijn hem altijd trouw blijven be-
zoeken, thuis, later in Reggersoord en in het 
Irenehuis waar hij liefdevol werd verzorgd. 
Nadat hij bij een val zijn heup had gebroken 
was de revalidatie lang en pijnlijk. Het laatste 
jaar raakte hij steeds meer afwezig. Een tijd 
waarvan de kinderen schreven ‘Het verlies 
was er al voordat het einde kwam omdat 
verwarring bezit van je gedachten nam.’ Dat 
is voor hen een tijd geweest van geven, 
betrokken blijven omwille van de liefde. In 
zijn laatste dagen leefde hij weer wat op, was 
er weer contact. Dat was troostend. Zijn 
kinderen mogen hem blijven herinneren als 
een vader die met trouw en zorg hen heeft 
grootgebracht en de waarden heeft meege-
geven die voor hen nu zo vanzelfsprekend 
zijn: de verbondenheid met elkaar en de 
verantwoordelijkheid voor elkaar. Dat is 
kostbaar om de eigen levensweg mee verder 

te kunnen. Wij wensen de kinderen en 
kleinkinderen troost en sterkte. Willem Jan 
Smit dat hij mag rusten in Gods barmhartige 
handen. 
Ds. René Kok 
 

KERKELIJKE STAND SEPTEMBER 2023 
 

Verhuisd: 
W. Buddingh-Bouwknegt van Weidelint 92 
naar Reestoord, Zuiderlaan 134-307 Meppel 
(blijft lid) 
 

Overleden: 
6 september 2023: 
Hendrik Albert Duker, Burg. Van Veenlaan 
5A, 84 jaar 
13 september 2023: 
Willem Jan Smit, Prinses Irenelaan 4 306 
Meppel, 86 jaar 

 

 

 
BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen met een groet naar: 
03-09 Dhr. G. Doosje 
10-09 Dhr. Kamphof & mevr. J. 

Schrotenboer 
17-09 B. Hoorn 
24-09 Fam. G.J. Smit & Fam. de Jong 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Zondag 3 september ging ds. C. J. Kolijn bij 
ons voor. Het thema van de dienst was ‘zijn 
christenen beter dan anderen’. Ben jij beter 
dan… We keken in de spiegel die Jezus en 
Paulus ons voorhielden: we lazen Lukas 18: 9 
– 14 over de farizeeër en de tollenaar. Die 
Farizeeër had het goed met zichzelf getrof-
fen; hij vertelde God dat hij rechtvaardig was, 
in tegenstelling tot die tollenaar... En wilde 
dat ook graag aan God zo vertellen. Dat is 

nogal een spiegel om in te kijken! Hoe zie ik 
mezelf – en de ander? En wat vindt God 
daarvan? De tweede lezing was Romeinen 4: 
1-12. Abraham is rechtvaardig, niet uit ver-
dienste, maar uit geloof. Hoe zit dat met ons? 
Heb je vertrouwen/geloof in God (dat zou 
immers eerlijk/rechtvaardig zijn naar Gods 
liefde). Of denk je dat je het moet verdienen 
(omdat je niet wilt/kunt vertrouwen dat God 
toch wel van je houdt)? Christenen zijn dus 
niet beter of anders als mens. Maar God 
vertrouwen is wel eerlijk naar God. 
 

Zondag 10 september ging ds. W. Smit voor. 
De schriftlezing was Handelingen 18: 1-17. 
Paulus komt aan in de stad Korinthe, een 
enorme stad toentertijd, waar hij anderhalf 
jaar zal blijven. Daar ontmoet hij Priscilla en 
Aquilla, met wie hij vrienden wordt – voor 
het leven. Dat heeft een mens nodig! 
Bovendien ontvangt hij een bemoedigend 
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visioen van God dat Hij hem zal helpen. Wij 
kunnen ook wel eens een bemoediging 
gebruiken. Soms komen de dingen wel heel 
overweldigend op je af. Paulus werd door 
God geholpen en mocht in Korinthe niet 
alleen veel zaaien maar ook de vruchten zien. 
Ook al ging het niet zonder slag of stoot, er 
was rijke zegen.  
Bidden wij om Gods zegen en bloei voor onze 
gemeenten! 
 

Zondag 17 september was de gezamenlijke 
startdienst in de Gereformeerde kerk. Voor-
ganger was ds. Prosman. De gemeenteband 
zorgde op inspirerende wijze voor de muziek. 
Het thema was ‘Ga mee’. Mee met wat? Met 
bidden, zingen, leren, doen, helpen, zoeken 
en samenkomen natuurlijk.  
Het was, helemaal in lijn met het thema, een 
(inter-)actieve dienst: we konden met van 
alles meedoen. De toon werd gezet met een 
wandeling door het dorp: ga je mee, samen 
op pad, op ontdekkingstocht. Daarna was er 
een gezamenlijk ontbijt in de kerk. Het aantal 
mensen die meededen was toen al behoorlijk 
gegroeid. Met een kennisquiz in drie delen 
testten we ons inzicht in lied, Bijbel en kerk-
schatten. Maar vooral gingen we op zoek 
naar de breedte, lengte, diepte en hoogte 
van Gods liefde (Efeze 3: 18). We kijken terug 
op een inspirerend begin. Er kunnen nog 
meer bij! Doe je mee, ga je mee? Heb je al 
iets van Gods liefde in Jezus ontdekt?  
 

Zondag 24 september vierden we in de 
dienst het Heilig Avondmaal. Ds. Prosman 
was de voorganger. Het ging erom weerbaar 
en standvastig christen-zijn. Daarom lazen we 
Paulus’ beschrijving van de ‘wapenrusting 
van God’ (Efeze 6: 10-17).  
Er zijn zoveel rondwarende boze machten om 
ons heen. En voor je het weet komen die bij 
je binnen. Angstige gevoelens en boze ge-
dachten, wantrouwen vullen zo gemakkelijk 
ons hoofd, hart en gevoel. Onwil om goed te 
zijn naar anderen, en noem maar op. Paulus 
stelt daarom voor om je gevoelens (je buik) 
te omhullen en te beschermen met een gor-
del van waarachtigheid. Hij roept op je hart 

te beschermen met een hartvanger van 
rechtvaardigheid. Hij roept op om heel spe-
ciale schoenen aan te doen: de bereidwillig-
heid om het goede Evangelie van Gods liefde 
te delen. En natuurlijk, hoe weer je wan-
trouwen beter uit je leven dan met een schild 
van vertrouwen/geloof. En tenslotte, een een 
helm van zalige gedachten op je hoofd om de 
boze gedachten buiten te houden. 
Dat is allemaal mooi gezegd natuurlijk, maar 
nog niet zo gemakkelijk gedaan. Daarom was 
het zo goed dat we avondmaal vierden: Jezus 
is zelf onze wapenrusting. Bij Hem zijn 
beschermd ons meer dan wat ook! 
 

Komende zondagen 
Voor de volgende zondagen, zie het rooster 
op de achterkant van deze Drieluik. 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

We bidden voor Bertin Huisman; hij heeft 
weer een nieuwe chemokuur. We bidden dat 
deze nu wel goed gaat werken! Het is erg 
zwaar de laatste tijd. We moeten blijven 
bidden voor jullie! 
Dhr. H. J. Kamphof moest de laatste tijd 
verschillende keren naar het ziekenhuis 
vanwege benauwdheidsklachten. 
Dhr. B. A. Scheper moet dezer dagen in 
Amsterdam voor onderzoeken vanwege een 
ontsteking achter het oog. 
Met Bertus en Jennie Hoorn gaat het gelukkig 
weer een stuk beter met de gezondheid. We 
hopen dat jullie snel weer helemaal fit zijn! 
Mevr. J. Lok-van der Linde is verhuisd naar 
een appartement in Meppel. 
Mevr. J. Reuvekamp moet binnenkort voor 
een operatie naar het ziekenhuis. 
Dhr. M. Brouwer heeft een staaroperatie 
gehad. 
Mevr. J. Schrotenboer heeft in het ziekenhuis 
gelegen. 
Dhr. en mevr. Uitenhage-Schrotenboer 
waren 9 september 40 jaar getrouwd. 
Dhr. en mevr. Hoorn-Bax zijn 30 september 
40 jaar getrouwd. 
 

We blijven naar elkaar omzien en voor elkaar 
bidden. Ook voor de mensen van wie (om 
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wat voor reden) de naam niet in het kerkblad 
staat, maar die wel onze zorg en aandacht 
nodig hebben. 
 

Ten slotte 
Ter bemoediging en inspiratie een mooi lied 
voor ons allemaal: 
 

Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit, 
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit, 

Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, 
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen. 

 
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, 

Tel ze, tel ze alle, en vergeet er geen. 
Tel ze, tel ze alle, noem ze één voor één, 

En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 
 
(Joh.d.H. 256: 1) 

 

In een zorgcentrum wonen: 
- Mevr. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst) 
- Mevr. M.C. Huizinga-Ponne (De Schiphorst) 
- Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning) 
- Dhr. G. Bouwknegt (De Schiphorst) 
- Mevr. A. Tuut-Oort (Reestoord) 
- Mevr. L. Voerman-Bouwknegt (’t Vonder) 
- Mevr. P. de Boer-van Veenendaal (Het 
Korenhuis) 
 

Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en 
bemoediging uit te drukken dan zijn hier de 
adressen van de verpleeghuizen: 
Zorgcentrum “De Schiphorst”, Reggersweg 
11, 7943 KC Meppel 
Zorgcentrum “Nijenstede”, Joh. Bogermanstr. 
1, 8331 GZ Steenwijk 
Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 
7944 EJ Meppel 
Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst 
Homanstraat 1, 8384 ED Wilhelminaoord 
Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge 
Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst 
Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1, 7961 
AV Ruinerwold 
Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a, 7943 KC 
Meppel 
Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC Meppel 
Het Korenhuis, Korenstraat 43, 7908NL 
Hoogeveen 
 

Meldingen 
Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 
of wanneer u of een naaste geestelijke 
bijstand nodig heeft, dan kunt u contact 
opnemen met uw wijkouderling. Ook 
wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 
graag wilt delen, dan horen we dat graag. 
Wijkouderling Han-Olof Gerrits:  
06-1470 6472 
Wijkouderling Gert Westenbrink:  
06-3856 6333 
Wijkouderling Ploni Beker: 06-4854 9872 
 

Tanja Kolsters is beschikbaar voor jongeren 
die behoefte hebben aan contact of een 
gesprek: 06-21615204 
 

Voor spoedeisende zaken kunt u natuurlijk 
rechtstreeks bellen met ds. Johan Prosman 
 

AMBSDRAGERS GEZOCHT 
 

Een mooie kans om mee te denken en praten 
over de toekomst van onze kerk(en). 
 

Ambtsdragers gezocht 
 

Graag vraag ik -nogmaals- uw aandacht voor 
de invulling van vacatures voor een aantal 
functies binnen de kerkenraad. We zijn nog 
steeds op zoek naar enthousiaste kandidaten 
voor het ambt pastoraat, diaconie en kerk-
rentmeester. We staan met elkaar voor 
mooie uitdagingen, bv hoe houden we onze 
kerk jong, uitnodigend, inspirerend en 
gevuld. Een mooie gelegenheid voor gemeen-
teleden om hierin mee te denken. Met de 
gezamenlijke Nijeveense kerken zijn we goed 
bezig om de samenwerking verder vorm te 
geven in lijn met het Sage-plan’’. Wij krijgen 
daar energie van en zien goede perspec-
tieven voor de invulling van onze toekom-
stige kerk. Wilt u uw steentje hieraan bij-
dragen? Heeft u een mening, ideeën hoe de 
toekomstige kerk eruit zou kunnen zien. 
Meld u aan. Word ambtsdrager.  
 

Wilt u meer weten over wat de kerkenraad 
zoal doet en wat u zou kunnen beteken in het 
pastorale, diaconale werk of als kerkrent-
meester. Leden van de kerkenraad leggen dat 
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graag uit. Kent u wellicht iemand die zich 
hiervoor zou kunnen kandideren, benader en 
overtuig hem of haar met ons contact op te 
nemen.  
 

U allen weet, dat zonder vrijwilligers en 
ambtsdragers de kerk geen toekomst heeft. 
 

Mededeling over aftredende 
kerkenraadsleden en jeugd contactpersoon 
 

In januari 2024 zijn de volgende kerkenraads-
leden aftredend en wel of niet herkiesbaar. 
Ouderling Gert Westenbrink en de diakenen 
Frens Westenbrink, Annemarije Hoorn en 
Jannie Hoorn zijn aftredend en niet herkies-
baar. Diaken Jannie Hoorn is aftredend maar 
heeft nog in beraad of ze zich herkiesbaar 
stelt. Er zijn nu 3 vacatures voor diaken, 2 
voor ouderling en 1 voor kerkrentmeester. 
Klaas Knol heeft zich bereidt verklaart om de 
diaconie te versterken. 
 

Ook stopt Inge Westenbrink als jeugd 
contactpersoon. Voor haar zoeken wij ook 
een vervanger die deze belangrijke rol op zich 
wil nemen. Wellicht een mooie kans voor 
iemand die het team van ambtsdragers wil 
komen verjongen en als jeugdouderling de 
kerkenraad wil komen versterken.  
 

Wat doet de kerkenraad. De kerkenraad 
geeft leiding aan de gemeente en wordt 
gevormd door de ambtsdragers van deze 
gemeente. Een belangrijke taak is het leiding 
geven aan de opbouw van de gemeente in de 
wereld en het in samenwerking met andere 
gemeenten bevorderen van de vitaliteit van 
de betrokken gemeenten.  
 

Opbouw en vitaliteit van onze gemeente is 
een belangrijk aandachtspunt. Kijken we 
tijdens een dienst om ons heen dan vallen er 
een aantal zaken op: veel lege zitplaatsen en 
vooral (mooie) grijze haren. Dat staat haaks 
op onze opdracht van ‘opbouw’ en ‘vitaliteit’. 
Een goede mix van jong en oud zorgt voor de 
gewenste vitaliteit. De kerkenraad werkt al 
jaren hard om de opbouw en vitaliteit nieuw 
leven in te blazen. Dat kan zij als kleine 
gemeente niet alleen. Dat doet zij samen met 

onze andere zustergemeentes in Nijeveen. 
We werken aan een plan dat uiteindelijk zal 
moeten leiden tot een fusie met onze zuster-
gemeentes om op deze wijze ons bestaans-
recht te kunnen handhaven. Alle leden van 
de kerkenraad werken binnen hun discipline 
nauw samen met die van de zustergemeen-
tes om hun werkwijze te delen, overeen-
stemmingen te vinden en verschillen te 
overbruggen. Uiteindelijk zal alles moeten 
samenkomen in één gemeenschappelijk plan 
waarin we vanzelfsprekend onze gemeente-
leden zullen raadplegen en in mee zullen 
nemen. Er wordt hard gewerkt, veel overlegd 
en mooie progressie gemaakt.  
 

De keuzes die we de komende jaren gaan 
maken zijn erg belangrijk voor onze ge-
meente. Wilt u daar een bijdrage aan leveren 
dan nodig ik u van harte uit u aan te melden 
voor één van de talrijke vacatures als 
ambtsdrager bij onze gemeente.  
 

VAN DE ZONDAGSSCHOOL EN 
KINDERNEVENDIENST 
 

Hallo allemaal, 
Na een warme en lange zomer gaan we dan 
toch nu de herfst in. Dat betekent dat de 
oogst weer binnengehaald moeten worden, 
of al is. Zondag 5 november willen we dit 
vieren en danken dat we nog steeds voldoen-
de eten en drinken hebben in dit land. Al is 
het voor sommigen lang niet vanzelfsprekend 
(meer) en lopen de aantallen mensen op, die 
hun eten bij de Voedselbank moeten halen. 
De oogstdienst zal worden gevierd in de 
Herv. Kerk Nijeveen en Kolderveen. Geref. 
Kerk is deze ochtend dicht. Ook kun u weer 
meedoen aan de actie Schoenendoos!  
Zaterdag 4 november is er gelegenheid om 
fruit, pakjes en schoenendozen in te leveren 
in de Geref. Kerk in Nijeveen dit kan tussen 
9.45 en 10.30 uur. De opbrengst wordt 
verdeeld onder de zieken en ouderen van alle 
3 gemeentes. Dit is voor de 1e keer gezamen-
lijk en moet nog verder uitgewerkt worden 
maar dat komt zeker goed ☺ Wij hopen met 
alle basisschoolkinderen en gemeenteleden 
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deze bakjes en bloemen weer rond te mogen 
brengen na afloop van de diensten. 
 

Hartelijke groet van de zondagsschool en 
kindernevendienst! 
 

ZENDINGSCOMMISSIE 
 

Op zondag 5 november wordt de najaarszen-
dingscollecte in de kerk gehouden.  
Onze ophalers gaan met de zakjes ook weer 
op pad. Sommigen doen het zakje met de 
opgeschreven ophaaldatum in de bus, zodat 
u weet wanneer het weer wordt opgehaald. 
Anderen overhandigen u het zakje op het 
moment dat ze aan de deur staan. Hij of zij 
wil deze dan graag per omgaand (gevuld) van 
u terug om hem/haar niet extra te belasten 
nog een keer langs te komen.  
 
Sociaal bewogen predikanten opleiden in 
Colombia. Het jarenlange gewapende conflict 
in Colombia heeft miljoenen mensen 
getraumatiseerd en verjaagd van hun 
vertrouwde plek. In deze context moeten 
predikanten hun pastorale en diaconale werk 
doen.  
In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in 
Actie uitgezonden als docent praktische 
theologie aan de universiteit in Cali. Ze geeft 
cursussen aan de studenten en onderzoekt 
met hen wat er leeft in samenleving én kerk.  
Studenten kunnen op de Baptisten-univer-
siteit cursussen volgen, onder andere over 
gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictop-
lossing, vredesopbouw, contextueel bijbel-
lezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat 
en diaconaat. Ook lopen studenten stage. 
Met deze praktische cursussen en stages rust 
Jeannet Bierman toekomstige predikanten 
toe om straks samen met hun gemeente-
leden om te zien naar anderen.  
Met uw bijdrage steunt u het werk om 
studenten in Colombia op te leiden tot 
sociaal bewogen predikanten.  
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.  
Namens de zendingscommissie, Femmie 
Nijmeijer en Alie Doosje 

VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS 
 

Collecten en giften  
03-09-2023 t/m 24-09-2023 
Collecten in de dienst: 
CvK € 164,70 
Diaconie   € 39,50 
Bijz.collecten € 245,15 
 

Via de contactpersonen zijn er verschillende 
giften binnengekomen: 
 

Voor het orgelfonds: 
Dhr. Westenbrink  €10,00 
Voor de bloemenpot: 
Dhr. Westenbrink  €10,00 
 

Allen die gaven in geld, goed of arbeid: 
hartelijk dank. 
 

Collectemunten verkrijgbaar bij  
Dhr. G. Huisman, De Wilgen 20 Nijeveen 
Tel. 0522-491429 / 0620171533. 
 

De kerkrentmeesters 
 
 

Te huur bij inschrijving: 
2 percelen landbouwgrond (ca.  4,75ha) 
 

gelegen naast de kerk op Kolderveen. Het 
college van kerkrentmeesters van de 
Hervormde gemeente Kolderveen – 
Dinxterveen wil per 1 januari 2024 2 percelen 
landbouwgrond verpachten voor een periode 
van 6 jaar. Leden van de 3 kerken van Nije-
veen en Kolderveen krijgen de gelegenheid 
om op 15 november tussen 20.00uur en 
20.15uur hun aanbod in te leveren in het 
crèchegebouw bij de kerk op Kolderveen 47. 
 

Geïnteresseerden kunnen voor een 
informatiepakket en inschrijfformulier 
contact opnemen met Jacob Bakker, 06 
10328646. 
 

Kerkrentmeesters Hervormde gemeente 
Kolderveen – Dinxterveen 
 
 
 



22 DRIELUIK - Hervormd Nijeveen 

 

 
BLOEMENGROET 
 

03-09 Mevr. N. van ’t Hoog-van Schie 
10-09 Dhr. T. van der Heide 
24-09 Mevr. G. Veeloo en Dhr. J. van der 

Woerdt 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Vanaf de herfstvakantie zullen we de 
diensten weer samen met de geref. kerk 
houden! Dat is fijn! Let dus goed op waar de 
dienst plaatsvindt. 

8 oktober: er is een E-meeting in de geref. 
Kerk. De tweede dienst is in de Hervormde 
Kerk Nijeveen. Ds. Jan van der Mark uit 
Wolvega gaat in deze dienst voor. 
15 oktober: ds. Marianne Gaastra uit Zwolle 
gaat voor. 
22 oktober: er is een dienst samen met de 
geref. kerk. (herfstvakantie) Ds René Kok gaat 
voor. 
29 oktober: er is een dienst in de geref. kerk. 
1 november: het is dankdag voor gewas en 
arbeid. Er is om 19.30 uur een dienst in 
Kolderveen. 
5 november: er is een dienst in de geref. kerk 
 

WEL EN WEE 
 

Als u behoefte hebt aan een gesprek, een 
luisterend oor, schroom niet dat aan te geven 
bij één van ons. We zijn er graag voor u. 
De mensen die in de tehuizen verblijven: 
Mevr. Brouwer woont in ZZWD Woonzorg 
Zuidwest-Drenthe, locatie Jan Wierengaweg 
109 in Ruinen. Dhr. Brug woont in de Kaai-
landen in Meppel. Mevr. Wiltinge woont in 
het Voetelinkhuis in Steenwijk. De fam. 
Twerda in Reestoord in Meppel. 
 

Met een hartelijke groet, 
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 

BEHEER VAN HET KERKHOF 
 

De vorige keer is niet vermeld dat Marijke 
Jurjens de taak van Wollie de Jonge heeft 
overgenomen. Zij zal voortaan de 
contactpersoon zijn als het gaat om het 
beheer van het kerkhof. Heel fijn dat je dit 
wilt doen Marijke! Marijke heeft aangegeven 
dat ze geen lid wil worden van de kerkenraad. 
 

VAN DE DIACONIE 
 

Per abuis is er in de vorige Drieluik vergeten 
te vermelden dat er € 5,00 is gestort op de 
rekening van de diaconie door fam. T. 
Bedankt hiervoor. 
 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

In verband met de afwezigheid van Jan van 
der Woerdt (voorzitter) opent René Kok de 
vergadering van 5 september. Door verschil-
lende omstandigheden is een beperkt aantal 
kerkenraadsleden aanwezig en het is dan ook 
een kort overleg.  
Over de gezamenlijke zomerdiensten wordt 
aangegeven dat het zeer fijne diensten zijn 
geweest met volle kerken en veel betrok-
kenheid vanuit de gemeentes. En ook het 
samen zingen klinkt dan mooi(er). Fijne 
zomerdiensten, zingt prettiger met een volle 
kerken. Diensten met veel betrokkenheid van 
de gemeente. 
 

In de dienst van 10 september zal de bevesti-
ging zijn van Ko Scheele (als voorzitter kerk-
rentmeesters) en de herbevestigen van Sjaan 
Keijzer en Roeleke Hoekman (als 
ouderlingen). Ook is er afscheid genomen van 
Wollie de Jonge als kerkrentmeester (en 
kerkhofbeheer). In de dienst van 24 
september zal het afscheid zijn van Machiel 
Diever(voorzitter kerkrentmeester) en Edwin 
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Vos (ledenadministratie). Formeel zal ook 
afscheid genomen moeten worden van 
Monica (kerkrentmeester) maar omdat er 
nog geen vervanger is, is conform de 
kerkorde besloten dat zij nog maximaal 6 
maanden zitting blijft houden in de 
kerkenraad.  
 

Binnenkort is de Gezamenlijke kerkenraden 
vergadering (van de 3 kerken) op woensdag 
11 oktober en hierdoor vervalt de kerken-
raadsvergadering van oktober voor onze 
eigen kerkenraad. 
Verder hebben de aanwezige KR leden kort 
van gedachten gewisseld over een zinvolle 
invulling van de gezamenlijke vergadering 
met de 3 kerkenraden en besproken wat hun 
verwachtingen zijn.  
 

Er is een projectgroep vanuit de 3 kerken 
over ‘digitaal collecteren’. Naast het akkoord 
van HGKD en GK is ook onze kerkenraad 
akkoord voor het aanschaffen en gebruiken 
van het systeem van Stichting Kerkelijk 
Geldbeheer (SKG).  
Het openstellen van ons kerkgebouw deze 
zomervakantie is geëvalueerd. Helaas heeft 
het weinig bezoekers opgeleverd. Als hier 
weer toe besloten wordt dan met vrijwilligers 

werken zodat het bezoeken / bekijken van de 
kerk meer uitnodigend is.  
De KR is akkoord met het voorstel het 
kerkgebouw weer open te stellen voor ‘Alle 
Zielen’. 
 

In augustus hebben de voorzitters van de 
kerkenraad en de kerkrentmeester het jaar-
gesprek met onze predikanten René en 
Marjan gevoerd. Een terugkoppeling daarvan 
heeft Jan voor de vergadering aangeleverd 
per mail (i.v.m. zijn afwezigheid). Evenals de 
terugkoppeling van het overleg van de 
voorzitters van de 3 kerkenraden in augustus 
en het SAGE overleg. 
 

Er is een oproep geweest om leden te vragen 
zitting te nemen in de beamerscommissie. 
Wij vinden het heel fijn dat Jan en Anita van 
der Vegt gehoor hebben gegeven aan de 
oproep. Dank hiervoor! Mocht je ook tijdens 
een dienst de beamer willen bedienen, laat 
het ons weten.  
 

Na een kort en effectief overleg sluit Wollie 
de vergadering door een gedicht te lezen met 
de titel ‘Geluk’. 
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VAN DE CLUBS 
 

Hallo allemaal, 
Goed nieuws! 

 

De clubs starten weer en we hopen jullie 

allemaal te zien       
Christelijk Jeugdwerk Nijeveen (CJN) bestaat 
uit een kleine club en een grote club. De 
kleine club is voor alle kinderen uit groep 6 
t/m 8. De grote club is voor kinderen vanaf 
12 tot 16, maar ben je wat ouder dan is dat 
prima.  
Er is om de week club, maar op dezelfde 
avond voor zowel groot als klein. De 
clubtijden verschillen, kleine club: 19.15 uur 
tot 20.45 uur, grote club: 19.45 uur-21.30 
uur. Gezamenlijke activiteiten starten om 
19.30 uur.  
De clubavonden vinden altijd plaats in de 
Gereformeerde Kerk. 
We beginnen de avond vaak met een 
inleiding, daarna gaan we bijvoorbeeld 
spelletjes doen, knutselen, zwemmen, film 
kijken, bingo doen of…. dus van alles en nog 
wat. Voor het gehele seizoen vragen we een 
bijdrage van €10,- voor de kleine club en 
€15,- voor de grote club. Voor bijzondere 
activiteiten vragen we soms nog een extra 
kleine bijdrage. We sluiten het seizoen af met 
een weekend clubkamp! 
 

Clubdata voor komend najaar zijn: 29 
september, 13&27 oktober, 10 & 24 
november, 8 & 15 december 
Wij hebben er weer veel zin in, hopelijk jullie 
ook! 
 

Namens de clubleiding, Fenneke, Gerjanne, 
Inge, Rolf, Bart, Ben, Lars, Lucas, Martijn, 
Rianne, Tom, Ruth, Jochem en Alida  

Kijk voor meer informatie ook eens op: 
www.facebook.com/ChristelijkJeugdwerkNije
veen 
Mail: cjnijeveen@gmail.com 

 

YMCA JEUGDWERK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 5 november “TAKE YOUR CHANGE” 
voor alle jongeren van groep 7 & 8 en klas 1 
& 2. 
 
Leeftijdsgenoten ontmoeten, creatief of 
actief bezig zijn, en ontdekken hoe jij zelf 
kansen kan zien en ze kan pakken! Kies een 
workshop die jou leuk lijkt en pak je kans om 
te leren over jezelf en geïnspireerd te raken 
om door te gaan, ook al lukt niet alles altijd! 
Ook dit jaar wordt er door YMCA jeugdwerk, 
samen met de drie kerken uit Nijeveen/ 
Kolderveen en nog een aantal andere 
plaatsen in de buurt, een Jongeren aan Zet 
georganiseerd. Het thema is: “Take your 
Change.” Er zijn verschillende workshops, 
waarvan je er twee kunt volgen. 
 
  

Jeugdflits 
 

 

http://www.facebook.com/ChristelijkJeugdwerkNijeveen
http://www.facebook.com/ChristelijkJeugdwerkNijeveen
mailto:cjnijeveen@gmail.com
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Welke kans pak jij? Je hoeft bij je aanmelding 
nog niet meteen te kiezen, dat kan op de 
ochtend zelf.  
 

Meld je aan via: jeugdct@outlook.com 
Jongeren aan Zet vindt plaats in de 
Gereformeerde kerk Nijeveen, Dorpsstraat 7. 
Je kunt gratis meedoen (mocht je wel een 
kleine bijdrage willen geven, dan mag dat 
natuurlijk). De ochtend duurt van 10.00 – 
13.30 uur, we lunchen ook samen! Het is 
voor alle tieners van groep 7 en 8 van de 
basisschool en leerlingen uit de eerste en 
tweede klas van de middelbare scholen.  
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KERKDIENSTEN:  
 

* De derde collecte in de Gereformeerde kerk (uitgangscollecte) is voor de kerk. 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 
       
Zondag 8 oktober Geref.Kerk 10:00 E meeting; Ds J. Prosman gemeenteband Vrij doel Onkosten PKiN 
 

Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. J. vd Mark, Wolvega Dhr. A. Hoekerswever Vrij doel Onkosten PKiN 

 Herv.Kerk Kolderveen -  Geen dienst    
       

Zondag 15 oktober Geref.Kerk 10:00 Ds. J. Stap Dhr. A. Kroes Werelddiaconaat  

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. Gaastra, Zwolle Mevr. M. Withaar Diaconie Kerkrentm.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen, 
Doopdienst 

10:00 Ds. J. Prosman Mevr. A. Westenbrink Kerkrentm.beheer Bloemendienst 
       

Zondag 22 oktober Geref.Kerk 10:00 Dienst in Herv.Kerk Nijeveen    

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. R. Kok Dhr. S. Huismans Voedselbank Kerkrentm.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Dhr. K. Frederiks Dhr. J. Buiter Kerkrentm.beheer Diaconie 
       

Zondag 29 oktober Geref.Kerk 10:00 Dhr. J. Hoogstede, Vlagtwedde Mevr. M. van Dorsten Kerk Diaconie 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Dienst in Geref. Kerk    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. S. Bakker Mevr. M. Withaar Kerkrentm.beheer Kerkblad 
       
Woensdag 1 
november Dankdag 

Herv.Kerk Kolderveen 19:30 Ds. J. Prosman Mevr. A. Westenbrink Voedselbank PKiN 

       

Zondag 5 november 
Geref.Kerk 
(KND is in Kolderveen) 

10:00 Ds. M. van Hal Dhr. J. Lopers Zending Kerk 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Dienst in Geref. Kerk    

 Herv.Kerk Kolderveen 
KND 

   10:00 Ds. J. Stap Dhr. R. Westra Kerkrentm.beheer Najaarszending 


